
R.K. Laurentius Begraafplaats. 
 
 

Deze begraafplaats is vernoemd naar de heilige Laurentius van Rome. 
Vanaf 1827 mochten er geen doden meer in kerken begraven worden. 
De Rotterdamse Katholieken hadden daardoor geen begraafplaatsen 
meer. In 1864 kreeg het bisdom Haarlem van de gemeente Rotterdam 
toestemming om de toenmalige buitenplaats Groenendaal in Crooswijk in 
te richten als rooms-katholieke begraafplaats. Deze buitenplaats was in 
het bezit van de familie Tholen, die het nalieten aan het bisdom. 
Op 18 oktober 1867 werd hier de eerste dode begraven 

 

 
Foto uit 1923 

 
Ontwerp van deze 
begraafplaats is van 
architect H.J van den Brink. 
Hij liet zich inspireren door 
de Italiaanse dodenakkers 
in de vorm van een 
ommuurde heilig veld.  

Santo campo, 
met centraal een kapel. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Deze kapel werd in 1963 
vervangen door een 
nieuwe kapel  
de Wigwam. Die op de 
oude fundering werd 
gebouwd.  Dit gaf al 
 gauw problemen door 
dat de  oude fundering 
ging verzakken. 
De Wigwam werd in 
2001 afgebroken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe huidige kapel is 
ontworpen door  
Francine Houben en het 
architectenbureau  
Mercano.  
 
 
 

 
 

 
 
Langs de buitenrand  
is een Neoromaanse 
Arcade gebouwd met 
dubbele grafkelders 
eronder. 
 
 


